
Henk-Mandersmiddag 

Klooster Wittem 

Vrijdag 17 mei 2024 

13.30-17.00 uur 
 

Jaarlijks vindt in Klooster Wittem een studie- en ontmoetings(mid)dag 

plaats over pastorale vernieuwing, genoemd naar de redemptorist 

Henk Manders (1913-1996) die als pastoraal theoloog belangrijke 

impulsen gaf aan op mens en samenleving gericht pastoraat. De ‘Henk-

Manders-dagen’ zijn bedoeld om zijn gedachtengoed te actualiseren 

naar de huidige situatie in parochies en op andere pastorale werkvelden.  

 

De Henk-Mandersmiddag is dit jaar op vrijdag 17 mei 2024. 

Voor het programma: zie hiernaast. 

 

Waar: ontmoetingsruimte Scala van Klooster Wittem,  

Wittemer allee 34, Wittem; 

Aanmelden: vóór 14 mei bij de receptie van Klooster Wittem; tel.nr 

043-4501741 (tussen 09.00 en 17.00 uur) of info@kloosterwittem.nl. 

Kosten: € 12,50 incl. koffie/thee en een afsluitend drankje. 
 

De middag wordt georganiseerd door: de Werkgroep ‘Wittemer 

Leergang’ van Pelgrimsoord Klooster Wittem en Stichting Tijdig. 

 

 

Het programma: 
 

13.30 uur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.00 uur: 
 

15:15 uur: 

 

 
 

16.00 uur: 
 

16.15 uur: 

Presentatie van vier voorbeelden van pastorale en 

diaconale projecten door korte introductiefilmpjes en 

toelichting door de ‘kartrekkers’: 

• ‘een diaconaal retabel’ door Marcus Vankan, 

Heythuysen; 

• ‘de pastorale partner’ door Maurice Van der Put, 

Den Haag; 

• ‘apostelen 2.0’, familiepastoraat door Lara van der 

Zee, Wijchen; 

• ‘diaconie met een kledingbus’ door Kees van 

Kordelaar, Bolsward. 

Aansluitend: ruimte voor verhelderende vragen. 
 

Korte pauze 
 

Pastoraal-theologische reflectie op deze projecten  

door Erik Borgman, leken-dominicaan en hoogleraar 

theologie te Tilburg. 
 

Zaalgesprek 
 

Afsluitende borrel 

 

Dagvoorzitter is Philippe Cremers, geestelijk verzorger bij Zuyderland 

Zorgcentra. 

 

Van harte welkom op 

vrijdag 17 mei op de 

Henk-Mandersmiddag! 

 

 


